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Vertelling 4–7 jaar

Vriendelijk en vrolijk
Er is een stad waar je huppelend naartoe kunt gaan.
Jeruzalem heet die stad.
Dat betekent: stad van vrede. Het is de stad waar God dicht bij de mensen woont.
Op een dag gaan Jezus en zijn vrienden op weg naar die stad.
Misschien fluiten ze onderweg wel een liedje.
Of ze zingen samen: ‘Wij gaan naar de stad van God.’
Maar dan gebeurt er iets.
Bij een dorp waar ze langskomen, staan mensen langs de kant van de weg.

‘Jullie gaan zeker naar Jeruzalem!’ roepen ze. ‘Boe-oe!’ 
Jezus en zijn vrienden lopen maar gauw door.
Maar er staan nog meer mensen langs de weg. 

‘Wat doen jullie hier!?’ roepen ze. ‘Ga je naar Jeruzalem? Dan mag je niet door ons 
dorp. Wegwezen!’

‘Waarom roepen die mensen dat?’ vragen de vrienden aan Jezus. ‘Houden ze niet van 
Jeruzalem? Willen ze geen vrede? Vinden ze het niet goed dat wij van God houden?’ 
Jezus zucht. Maar nog voordat Hij antwoord kan geven, stappen twee vrienden van 
Jezus naar voren. Het zijn Jakobus en Johannes.

‘Weet u wat we doen?’ zeggen zij tegen Jezus. ‘We bidden God om die mensen te 
straffen. Dat zal ze leren! Net goed!’
Nu blijft Jezus staan. Hij kijkt Jakobus en Johannes streng aan en zegt: ‘Natuurlijk niet! 
Zoiets mag je niet zeggen!’

‘Maar wat doen we dan?’ vragen de vrienden.
Jezus glimlacht. ‘Gewoon’, zegt hij. ‘Verdergaan, op weg naar de stad van de vrede. En 
onderweg zingen we een lied.’
Zo gaan ze verder. Vriendelijk en vrolijk, op weg naar Jeruzalem.
Het is een stad waar je huppelend naartoe kunt gaan.

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat willen Jakobus en
Johannes doen? Waarom zou Jezus
dat niet goed vinden?

Is het moeilijk om vrolijk te blijven als iemand
boos tegen je doet? Waarom wel of niet? Wat
kun je doen als dat gebeurt?

p
Spel: Huppelend naar de stad gaan… hoe
ziet dat eruit? Vraag de kinderen om het
te laten zien.

Speel daarna een tikspel: de kinderen moeten
van de ene kant van de ruimte naar de andere
kant, waar de ‘poort’ van de stad is. Ze
proberen huppelend de poort te bereiken
zonder getikt te worden. Ben je getikt? Dan
mag je opnieuw beginnen.

s
Creatief: Maak een ‘vooruitkijk-bril’
en zet hem op. Wat zie je allemaal als
je goed vooruitkijkt?

Vertellen
Kijk vooruit
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